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Het begon al goed met prachtig zomers weer. Bij binnenkomst controleerde de activiteiten commissie als vanouds “de 
administratie” en deelden ze de consumptiebonnen uit. De zaal zat al bijna vol; ik schat rond de 60 personen. Vanuit 
verschillende tafels ging het vingertje omhoog met als teken: “kom maar bij ons aan tafel zitten”. Dus gastvrijheid
ten top. Zo zijn Helmonders. Dan komt de bediening al snel met de vraag wat je wil drinken. Zeer correct en ik denk door
vrijwilligers. Het eten werd geserveerd; heerlijk en zelfs met gebakken aardappels. Vind ik nog steeds lekkerder
dan frites. De huisfotograaf is als vanouds weer aanwezig. Natuurlijk te hopen dat hij jouw nieuwe Paaskleding
en kapsel op de gevoelige plaat vastlegt Op het einde natuurlijk een heerlijk ijsje als toetje. 
Vervolgens bedankt onze voorzitter Hennie De Gooijer de activiteitencommissie voor de organisatie van deze prachtige
middag/avond en worden ook de medewerkers en vrijwilligers van de Fonkel bedankt. Alle bedankjes werden vormgegeven 
door een leuke (paas) attentie. En dan een persoonlijk advies: neem deel aan deze activiteiten, je leert andere mensen 
kennen, welk beroep hebben ze uitgeoefend? Zijn ze ook alleen? Voelen ze zich eenzaam? Allemaal
onderwerpen om lekker over te keuvelen.

Misschien hou je er wel een vriend of vriendin aan over.
Toen het afgelopen was werd ik al door tafelgenoten uit genodigd op de koffie…. Ik kreeg er zelfs een gevulde koek bij.
Conclusie van deze middag: ongedwongen, gezellig en het eten was heerlijk.
De groeten van: Paul Lukassen.






































