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• Op donderdag 8 september was er een KOM BIJ ONS. Dit keer was het in 
het Jan Visser museum. Rond kwart voor drie kwamen de eerste gasten al 
binnen. Om drie uur werd de BBQ afgetrapt. 

• Na eerst een welkomstwoord gedaan te hebben en de huisregels verteld te 
hebben konden we genieten van een kopje koffie of thee met een lekkere 
stroopwafel. Freek en Lucas, medewerkers van het museum, waren 
intussen al druk bezig met grillen. 

• Om het niet chaotisch te laten verlopen werden we per twee tafels 
geroepen om ons bordje te vullen met lekkere salade een speklapje en 
stokbrood. De tweede ronde was weer salade met een worstje 
verschillende sausjes en stokbrood. De derde ronde was een hamburger. 

• Toen iedereen zich tegoed had gedaan aan de BBQ kwam er als verrassing 
nog een lekkere ijsco op tafel. Onder het genot van een drankje en na veel 
gebuurt te hebben gingen we tegen half zeven wel voldaan naar huis om 
lekker uit te buiken. Mensen van het Jan Visser museum heel hartelijk dank 
voor een mooie BBQ-middag. 

• Mieke Jacobs 




























