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Ons lid Rien vd Voort heeft dit verslag geschreven in de vorm van een gedicht. We willen de tekst niet onderbreken door 
foto’s er tussen te plaatsen. Dus eerst de (sfeer) afbeeldingen en dan het verslag. 

Herberg, ”De Coeckepanne” 
Langs de zoom van Lierops heide 
Al vroeg in het jaargetijde 
Daar ligt herberg de koekenpan 
De KBO die wist daar van. 
Wij streken om 15 uur daar neer 
Het was een regenachtig weer 
Tegenover de Lieropse kerk 
Was de kok daar aan het werk. 
Abraham soep was hij aan het maken 
Dat zal ons zeker best smaken 
Op de tafels lag Brabants bont 
Een plavuizen vloer lag op de grond. 
De serveersters in klederdrachten 
Die ons de pannenkoeken brachten 
De herberg deed nostalgisch aan oudhedens hangend en ook staan. 
Door het raam zag je de kerk 
De koekenbakker druk aan het werk 
Na soep en pannenkoeken eten 
Moest men koffie of thee niet vergeten. 
Heerlijk warm zaten wij daar samen 
Gezellig dat kan iedereen beamen “De coeckepanne” vergeet je niet gauw 
Niemand die naar huis toe wou. 
Het leek wel op een feestfestijn waar wij KBO-ers blij mee zijn het blijft nog lang in ons gedachten thuis zat de kat op mij te wachten. 
Rien vd Voort ==========
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